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                     Vakantiereis TENDENS 9 augustus – 16 augustus 2013 
                      in groepshotel “Suudwester” te Hollum 
                                                                           
                                                                                                                                                           
 

 
 
 
De reizigers waren Frank Boutkan, Yolande Ras, Robbert Abbink, Johnny 
Berghuis en Peter Bartelds. 
De reisbegeleiders waren Hanneke Nieuwland, Emmy Teniet en Bob Wijburg. 
 
Op de volgende bladzijde een foto met het gehele team genomen bij het 
maritiem centrum “Abraham Fock” te Hollum waar ook de reddingsboot was 
ondergebracht die later in de week met paarden in de zee zal worden getrokken 
en waar wij uiteraard bij aanwezig waren. 
Op de achtergrond is de karakteristieke vuurtoren van Ameland zichtbaar. 
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Na op vrijdag de 9e augustus in Veenendaal en Zwolle ook Peter en Yolande 
opgehaald te hebben kwamen we mooi op tijd in Holwerd aan. Helaas bleek de 
veerboot vertraging te hebben zodat we bij de haven een uurtje moesten 
wachten. Hoewel we in het busje moesten wachten kon een aantal van ons toch 
even op het bovendek de Waddenzee lucht insnuiven. 
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Het begon een beetje te regenen maar toen de haven van Nes in zicht kwam 
werden we beloond met een prachtige regenboog. 
 

 
 
Via het dorpje Ballum bereikten we Hollum. Daar moesten we toch even zoeken naar 
het Kerkpad waar de “Suudwester” te vinden moest zijn. Het lag prachtig aan de 
“Ameland fietsroute” en we werden zeer gastvrij onthaald door Dorien en Ben. 
Iedereen verlangde naar een kop Amelandse koffie na de lange reisdag.  
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Zaterdag 10 augustus. 
 
Bob is in de vroege ochtend naar garage Visser gegaan omdat de pomp van de tillift 
kuren vertoonde. De pomp kon na het weekend op maandag gerepareerd worden 
zodat we ons in het weekend wat meer lopend moesten voortbewegen. 
Na het ontbijt hebben we ansichtkaarten gekocht in Hollum. Behalve de 
ansichtkaarten werden ook souvenirs gekocht. Johnny vond een mooi tijdschrift over 
treinen, Robbert een knuffel met een radio in de buik en Peter kocht sigaren. Frank 
ging op zoek naar een CD en Yolande naar een beker. 
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In  de middag hebben  we een rondrit over het eiland gemaakt met eerst een uitzicht 
over de Waddenzee en daarna het Noordzeestrand bij Buren. 
 

 
 

 
 
Bij terugkomst in ons pension van een heerlijke maaltijd genoten bestaande uit 
tjaptjoi met rijst en sperziebonen. 
 
In de avond hebben we een zangbijeenkomst bijgewoond in de NH kerk van Hollum 
vlak naast de “Suudwester”. 
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Zondag 11 augustus. 
Vandaag hebben we een wandeling gemaakt richting het strand van Hollum en 
de vuurtoren. Bij het “Paardengraf” waar de paarden begraven zijn die in 1979 
op dramatische wijze verdronken zijn bij het in zee trekken van de reddingsboot 
hebben we van een picknick genoten. Wel een beetje rare combinatie. Via de 
molen zijn we teruggelopen naar het pension. Op de terugweg kwamen we nog 
een huifkar vol met kinderen tegen die vrolijk werden toegesproken door 
Robbert en een klein veldmuisje dat helemaal niet bang voor ons was. 
 

 
 

 
De maaltijd bestond uit pittige mosterdsoep, frites, schnitzel, worteltjes en 
salade met ijs toe. In de avond hebben we cd’s afgespeeld waar met name Peter 
graag bij ging dansen. Ook hebben we armpje drukken gedaan waarbij Yolande 
en Frank niet te verslaan bleken. 
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Maandag 12 augustus 
 
Vandaag zijn we naar het reddingsmuseum (het maritiem centrum “Abraham 
Fock”) geweest waar o.a. een leerzame film werd vertoond over het redden van 
drenkelingen in het verleden.  
Daarna hebben we kibbeling gegeten in een visrestaurant. Vervolgens heeft 
Frank nog een CD van BZN gekocht en een mooie ketting voor Yolande. Het 
bleek dat Frank en Yolanda elkaar graag mochten.  
Thuisgekomen kon Yolande van haar ketting genieten en bracht Robbert een 
toast uit op de vriendschap!! 
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Dorien en Ben hadden die dag weer een heerlijke maaltijd voor ons bereid. Als 
voorgerecht een salade en als hoofdgerecht aardappelen, rode kool met een 
sucadelap en appelmoes. Als toetje kregen we vla. 
In de avond was er volksdansen op het Zwaneplein in het centrum van Hollum. 
Op een gegeven moment mocht het publiek meedansen waar uiteraard Peter en 
ook Yolande gebruik van hebben gemaakt. 
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Dinsdag 13 augustus 
 
Vandaag zouden  we een strandtocht gaan maken met de StrandExpress vanuit 
Ballum. Na het ontbijt zijn we eerst boodschappen gaan doen in de supermarkt. 
Omdat we laat in de middag de strandtocht naar het Oerd en het Hon zouden 
gaan maken hebben we vroeg in de middag warm gegeten: meloen met ham als 
voorgerecht en vervolgens lasagne. Als nagerecht kregen we chocolademousse 
met slagroom. 
Na de warme maaltijd zijn we direct vertrokken naar Ballum voor een bezoek 
aan het Nostalgisch museum. Een bijzonder museum waar heel veel te zien was: 
 

 
 

 
Na het bezoek aan het museum zijn we verder gereden naar het strandpaviljoen 
van Ballum aan de Noorzeekust waar we op het terras van bitterballen met een 
drankje hebben genoten in afwachting van de StrandExpress.  
Die kwam op een gegeven moment aanrijden waarna Frank al zijn moed nodig 
had om met zijn rolstoel in de StrandExpress te komen. Er werd een speciale 
oprit uitgeschoven en het lukte Frank dankzij zijn rijkwaliteiten om in de 
Express te komen. Hulde!!!! 
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Het werd een prachtige tocht met wisselend weer. Soms viel er een regenbui. Op 
een gegeven moment zagen we een indrukwekkende regenboog en een 
fascinerend wolkenveld. 
 

 
 
Op het uiterste oostelijke puntje van Ameland konden we de vuurtoren van 
Schiermonnikoog zien. Toen we thuiskwamen was het al donker. In de avond 
hebben we via het TV scherm de foto’s bekeken. 
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Woendag 14 augustus 
 
Na het ontbijt zijn we allereerst naar de braderie in Hollum gegaan. Daar heeft 
Johnny eindelijk bij een marktkoopman uit Zuid Amerika (Ecuador) zijn 
gewenste gele pet kunnen kopen.  
Yolande had een geurtje voor Frank gekocht om dat later op de boot naar het 
Robbeneiland aan hem te geven. Vervolgens zijn we met de bus naar de haven 
van Nes gereden voor een boottocht met “De Zeehond” naar het robbeneiland. 
We wilden eerst nog rustig lunchen bij restaurant “De Piraat” aan de haven. 
Maar daar hadden we toch te weinig tijd voor. Gelukkig waren de medewerkers 
van het restaurant bereid om snel broodjes met smakelijke kroketten voor ons 
klaar te maken welke door Hanneke met hulp van de auto van het restaurant 
voor ons naar de boot werden gebracht. Een boeiende boottocht kon gaan 
beginnen. 
 

 
 

 
 
Toen de boot de zandbank naderde waar de zeehonden lagen moesten we heel 
stil zijn omdat anders de zeehonden snel in de zee zouden verdwijnen. 
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Gelukkig bracht onze stuurman Peter onder het toeziend oog van kapitein 
Robbert ons weer veilig terug naar de haven van Nes!!! 
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De hele middag konden we genieten van de zon. Bij thuiskomst wilden Peter en 
Robbert graag nog even zwemmen in de Noordzee. Johnny is ook meegegaan. 
De anderen wilden graag in de tuin van de zon gaan genieten. 
 

           
 
 

       
 
In de Suudwester wachtte ons weer een heerlijke maaltijd bestaande uit 
groentesoep en een karbonade met broccoli, aardappelen en salade. Als toetje 
kregen we slagroomvla.                                               
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Donderdag 15 augustus 
 
In de ochtend zijn we met Peter, Johnny en Robbert naar Nes gegaan. Daar 
hebben we het Natuurmuseum bezocht en vervolgens pannenkoeken gegeten bij 
restaurant “Klimop”. Yolande moest een dagje rustig aan doen maar Frank 
vergat haar niet en bracht haar een lekker ontbijt op bed. Hij hield haar die dag 
gezelschap zodat iedereen toch een leuke dag heeft gehad. 
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Aan het einde van de middag zijn we naar de lancering van de 
paardenreddingsboot gaan kijken waarbij Frank samen met Bob een filmpje 
heeft ingesproken dat we in de avond op het TV scherm hebben teruggekeken. 
 

 
 
Teruglopend naar ons pension kwamen we tot grote vreugde van met name  
Johnny eindelijk een trein tegen. Weliswaar zonder rails maar toch wel 
indrukwekkend. Daar moest even ingestapt worden!! 
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Thuisgekomen zijn we heerlijk gaan barbecueën om daarmee onze 
vakantieweek in Ameland af te sluiten. 
 

 
 
Vrijdag 16 augustus. 
 
Voor het ontbijt hebben we de koffers ingepakt voor de terugreis. 
Het werd een warme dag en met tussenstops tussen Leeuwarden en Heerenveen, 
Zwolle en Veenendaal zijn we uiteindelijk nog mooi op tijd weer in Arnhem 
aangekomen. 
We kijken terug op een mooie en actieve vakantieweek waarin we best veel 
hebben gedaan. Ameland heeft ons veel geboden en de sfeer binnen de groep is 
steeds prima gebleven. Wellicht zien sommigen elkaar in de toekomst weer 
terug op een nieuwe Tendens vakantiereis!!!!   
 

 
 
 


